
FOTOZOEKTOCHT IN HET PARK VAN BOOM 

Binnen zitten kniezen… het overkomt ons vaak in deze barre tijden. En ja, we moeten al 

eens worden aangepord om de veters te strikken en de jas aan te trekken (hondenbezitters 

hebben daar doorgaans geen last mee). 

Wil je een goede reden hebben om eens buiten te lopen ? Dat hadden Marijke, Reynilde 

en Rita ook. En tijdens de wandeling boetseerden ze een mooie fotozoektocht . 

Het wordt leuk als je de wedstrijd met enkele vrienden (max.4) gaat oplossen maar alleen 

kan het evengoed ! 

De fotozoektocht start aan het “tunnelleke”, de ingang van het park in de buurt van PC Tijl. 

Ga de trappen af, het bruggetje over en dan de eerste weg links.  

De foto’s zijn genummerd volgens de volgorde waarin je ze zal tegenkomen. Alleen de laat-

ste foto: de dames van de organisatie maakten het ons een beetje moeilijker want die foto 

kom je ergens onderweg wel tegen ! 

Meedoen is louter voor het plezier ! Geen drankbonnetjes of een Renault Clio te winnen ! 

Maar je lijf en leden zullen je dankbaar zijn. En intussen ontdek de je rijke herfstpracht van 

ons Boomse park ! 

Laat je ons weten dat je de zoektocht hebt gedaan en wat je ervan vond ? 

Dikke merci aan de initiatiefnemers ! 

ORGANISATIE: MARIJKE, REYNILDE EN RITA 
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